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Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst. 
 OPENINGSGEBED 
v. Eeuwige wees ons genadig 
a. Op U hopen we 
v. Wees onze sterkte, iedere dag 
a. ook onze hulp in tijd van nood 
Gebed 
Zingen: Psalm 22: 1, 2 en 3 
omsloten door de antifoon: ‘ De Heer is gehoorzaam 
geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. 
Daarom zal in de Naam van Jezus alle knie zich buigen van 
hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de 
aarde zijn’ (Filippenzen 2, 8b en 10a 
 

HET LIJDENSVERHAAL – gelezen en gezongen 
      ‘DE ARRESTATIE’ 
Lezing: Johannes 18: 1-14 
Zingen: lied 589 
Gedicht :  Goede Vrijdag  - Dietrich Bonhoeffer 
 Goede Vrijdag is niet de donkerte 
die onvoorwaardelijk moet wijken voor het licht. 
Het is de dag waarop de mens geworden God, 
de persoon geworden liefde, wordt 
omgebracht door mensen, die goden willen worden. 
 

 KYRIEGEBED 
            ‘IN DE STEEK GELATEN’ 
Lezing: Johannes 18 : 15-27 
Zingen: Lied van Petrus na zijn verloochening 
(Uit: Jij mijn adem  t. Sytze de Vries, m. Frits Mehrtens)  
 

Gedicht             Maria de Groot 
 

Als je zwijgt op het moment 
dat je zou moeten spreken 
al is het ook maar één keer 
dan heb je weer 
een leegte toegevoegd aan de geschiedenis. 
In die leegte bloeit de dictatuur. 
 

         ‘TOEN SPRAK PILATUS’ 
Lezing: Johannes 18: 28 – 19: 3 
Zingen: Lied van Pilatus 
(Uit: Jij mijn adem t. Sytze de Vries, m. Gèneve 1562 – 
Ps.116) 
 

 ‘WEG MET HEM’ 
Lezing: Johannes 19 : 4-24 
Zingen: lied 586 
 
Gedicht    Zie de mens       Corja Bekius 
 
het beeld komt moeilijk binnen 
zoals soms een tekst waarover 
volgens rooster moet worden 

gepreekt 
this is Friday 
this must be Jesus before 
Pilatus 
de titel raakt 
zie de mens 
ik zie geen mens 
houten klazen zijn het 
verhoogd en vastgeschilderd 
in hun rol 
neerkijkend op die ene man 
die daar maar staat 
en hij 
als een weerbarstige gevangene 
gefixeerd, te kijk gezet 
wie ziet hij 
 

zie je mij 
wat zie je dan 
zingt door mijn hoofd 
ik tref mij kijkend aan 
en wend het hoofd 
beschaamd 
 

     …EN GAF DE GEEST 
Lezing:  Johannes 19 : 25-27 
Zingen:  lied 583 
 

Gedicht  Derde kruiswoord         Janneke Nijboer 
 

Iedere stap die ik zette, 
vanaf het moment dat ik 
kon lopen, was een pas  
verder bij haar vandaan. 

 

Ooit deed zij hetzelfde: 
lopen, springen en in een 
duizelingwekkend vertrouwen 
je laten vallen 
in de handen van God. 

 

Voor de afsprong, 
wilde ik niet haar moederziel 
alleen laten… 
maakte een tussenstap 
schonk ze aan elkaar, 
mijn meest geliefden. 
 

Lezing: Johannes 19: 28-30 
 

DE PAASKAARS WORDT GEDOOFD 
 

Ook al sterft Jezus aan een kruis, 
zijn levenslicht zal niet doven,  
maar elders nog heerlijker stralen. 
Als teken daarvan 
brengen wij het licht van de paaskaars 
nu over naar een kaars onder het kruis. 
Die kaars zal blijven branden 
ook als de paaskaars wordt gedoofd. 
 
Zingen: lied 590 : 1-4 
 



Stilte 
Gedicht    Nu het licht dooft  Joke Verweerd 
 

Nu het licht dooft 
schieten woorden tekort. 
Wij leggen de hand op de mond. 

  

Nu het licht dooft 
valt ons masker, 
wij hebben U niets te bieden. 

 

Nu het licht dooft 
beseffen wij hoe leeg wij zijn, 
hoe koud en dood zonder U. 

 

Nu het licht dooft 
is alles verloren 
als Gij niet weerkomt. 

 

Zie, hier zijn wij: 
niets en niemand. 
Spreek, Heer, één woord is genoeg 
 
Lezing: Johannes 19: 31-42 
 
Gebeden 
 

KRUISHULDE 
Stilte, een roos wordt bij het kruis gelegd  

Een tekst om in stilte te lezen, ter inleiding op de kruishulde:  

Is het niet huiveringwekkend om elkaar uit te nodigen hulde 
te brengen aan een kruis, één van de ergste 
folterwerktuigen die de mensheid ooit heeft gekend?  
Daarom is onze hulde allereerst een 
aanklacht, een protest tegen zoveel 
gruwel en onmenselijkheid. Immers, 
een marteldood op zich kan nooit een 
verlossende waarde hebben.  
Jezus heeft zijn kruis dan ook niet 
omarmd uit liefde voor het lijden.  
Nee, het enige wat onverwoestbaar 
was in Hem, was zijn liefde voor God en 
mensen. Zijn kruis werd 
getransformeerd tot een teken van zijn 
zorg en liefde voor allen die gebukt 
door het leven gaan, tot een teken van zijn liefde voor het 
leven van ieder van ons.  
Alleen dat gebaar van Jezus is onze kruishulde waard, een 
ontwapenend symbool van liefdevolle inzet en van protest 
tegen alle onrecht, mensen aangedaan.  
Jezus’ dood lijkt een historische nederlaag, maar Pasen zal 
ons overtuigen dat het ten diepste een overwinning is.                         
(naar E. Schillebeeckx 

 

Gedicht: Geroepen om te luisteren                (bron onbekend 
 In de diepte van stilte 
zijn geen woorden nodig, 
geen taal vereist. 
In de diepte van de stilte 
word ik geroepen om te luisteren. 
Luister naar het kloppen van je hart 

Luister naar het waaien van de wind. 
de beweging van de Geest. 
 

Zingen: lied 561 
AVONDGEBED 
v.: In uw handen, Levende God, beveel ik mijn geest; 
a.: In uw handen, Levende God, beveel ik mijn geest; 
v.: U, Levende die ons bevrijdt hebt, trouwe God, 
a.: beveel ik mijn geest; 
v.: Bewaar ons als uw kinderen 
a.: in de schaduw van uw vleugels, verberg ons. 
v.: Blijf bij ons Heer, 
a.: want het is avond en de nacht gaat komen. 
     Blijf bij ons en bij heel uw kerk 
    aan de avond van de dag, 
    aan de avond van het leven, 
    aan de avond van de wereld. 
    Blijf bij ons 
    met uw genade en goedheid 
    met uw troost en zegen 
    met uw woord en sacrament. 
   Blijf bij ons 
   wanneer over ons komt 
    de nacht van beproeving en van angst 
    de nacht van twijfel en aanvechting 
    de nacht van de strenge, bittere dood. 
    Blijf bij ons 
    in leven en in sterven 
    in tijd en eeuwigheid. 
   Amen. 
ONZE VADER- PATER NOSTER 
 
* wij verlaten in stilte de kerk.  
 
Gedicht  In de stilte van de nacht           Annemarie Hagoort 
 

In de stilte van de nacht 
wordt het licht geboren 
gaan de vogels zingen  
bij het graf. 
 

In de stilte van de nacht 
komt een engel naar beneden  
om te schitteren, 
houdt de wacht 
 

In de stilte van de nacht 
als wanhopigen 
eindelijk slapen 
wordt de zwaarte weggerold. 
 

Licht verspreidt zich 
Stoort het donker 
Laat opstaan 
Wie geleden heeft 
Aan het donker  
Van de nacht! 



 


