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Ga mee!  
 
Voor u ligt het programmaboekje ‘Luthers Woerden’. Ook dit seizoen 
bieden wij u weer een veelkleurig palet aan activiteiten aan, die op de een 
of andere manier een link hebben met het ‘Lutherse’. Het jaarthema van de 
Protestantse Kerk Nederland is ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop 
en liefde’. Dit thema is uit te breiden met allerlei andere werkwoorden:  
 
Ga mee! Op weg met elkaar en met anderen, bijvoorbeeld als we op stap 
gaan naar een andere Lutherse gemeente, of naar een museum.  
Leer mee! Bij een Tischrede of lezing, catechese of gesprekskring 
Zing mee! Samen zingen tijdens koffie met noten, tijdens de zangdag, als 
lid van de cantorij (of natuurlijk tijdens een kerkdienst).  
Vier mee! Tijdens de reguliere én de bijzonder diensten, tijdens een choral 
evensong, kerk op schoot of een avondgebed. 
Kom mee! Neem eens iemand anders mee naar één van onze activiteiten: 
een vriendje naar een kinderactiviteit, de buurvrouw naar een kerkdienst, 
een familielid naar een lezing, een vriendin naar een gezamenlijke maaltijd.  
 
En zo kan ik nog wel even doorgaan. We hopen 
dat u enthousiast raakt door de activiteiten 
die in dit boekje staan. Met zo’n breed 
aanbod zit er vast iets tussen dat u aan zal 
spreken. We hopen dat we als Lutherse 
Kerk ook dit jaar weer een plek mogen 
zijn waar u aangeraakt en geïnspireerd  
en gevoed zult worden, waar mooie 
ontmoetingen plaats zullen vinden en 
waar zowel Lutheranen als niet-
Lutheranen zich welkom zullen voelen! 
 
Hopelijk tot ziens bij één van de activiteiten, 
hartelijke groet,  
ds. Hester Radstake 
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Praktisch 
 
We hebben als activiteitencommissie weer ons best gedaan om een 
gemêleerd aanbod aan te bieden. Naast informatie over ons ‘eigen’ 
programma worden ook enkele activiteiten in de Lutherse kerk die door 
andere georganiseerd worden vermeld (o.a. Klooster Klassiek) én een 
aantal landelijke Lutherse activiteiten (cursus Leren van Luther, 
Inspiratiefestival). 
 
In dit boekje staan de activiteiten zoveel mogelijk in chronologische 
volgorde opgenomen. De eerste pagina’s geven een snel overzicht van alle 
data en activiteiten. Voor actuele informatie verwijzen we u ook graag naar 
de website www.lutherswoerden.nl en de Wachter.  
 
De activiteitencommissie: 
Jan Compagner  
Joke Compagner  
Lenie de Jongh 
Ariadne Rook  
Han Ruppert 
Peter Slob 
 
U kunt ons bereiken via activiteitenlutherswoerden@gmail.com. 
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Programmaoverzicht 
 
6 september 10.00 uur  Koffie met noten 
9 september 10.00 uur  Open monumentendag 
 15.30 uur  Middagconcert cantorij 
23 september 10.30 uur  Daar zit muziek in 
24 september 10.30 uur  Diaconaal project: Tent of Nations 
24 september 11.30 of 12.30 uur Kerk op schoot 
30 september 15.30 uur  Cd-presentatie Jeroen de Haan en  
   onthulling organistenbord 
 
1 oktober 10.30 uur  Diaconaal project: kinderkampen 

 18.30 uur  Choral Evensong 
4 oktober 10.00 uur  Koffie met noten 
8 oktober 10.30 uur  Diaconaal project: vrouwenwerk 
15 oktober 10.30 uur  Diaconaal project:  afronding 

 15.00 uur  Klooster Klassiek 
26 oktober 18.30 / 19.30 uur Tischrede, met Jos Ossenwaarde 
29 oktober 11.30 of 12.30 uur Kerk op schoot 
 
1 november 10.00 uur  Koffie met noten 
11 november volgt nog  Sint-Maarten 
12 november 15.00 uur  Bach en Luther: de cellosuites 
15 november 17.30 uur  Kom je bij mij eten? 
21 november 19.30 uur  Leren met Luther 
22 november 20.00 uur  Haitsmalezing: Hildegard von Bingen 
26 november 11.30 of 12.30 uur Kerk op schoot 
 15.00 uur  Klooster Klassiek 
 
6 december 10.00 uur  Koffie met noten 
7 december 20.00 uur  Bach, Nun komm, der Heiden 
   Heiland 
17 december 12.00 uur  Adventslunch 
19 december 19.30 uur  Leren met Luther 
 
3 januari 10.00 uur  Koffie met noten 
16 januari 19.30 uur  Leren met Luther 
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17 januari 17.30 uur  Kom je bij mij eten? 
28 januari 11.30 of 12.30 uur Kerk op schoot 
 15.00 uur  Klooster Klassiek 
 
6 februari 19.30 uur  Leren met Luther 
7 februari 10.00 uur  Koffie met noten 
10 februari 10.00 uur  Zingend de veertigdagentijd in 
14 februari 19.30 uur  Aswoensdagvesper 
21 februari 19.00 uur  Oecumenisch avondgebed 
25 februari 11.30 of 12.30 uur Kerk op schoot 
28 februari 19.00 uur  Oecumenisch avondgebed 
 
3 maart 15.00 uur  Klooster Klassiek 

 18.30 uur  Choral Evensong 
6 maart 10.00 uur  Koffie met noten 
 19.00 uur  Oecumenisch avondgebed 
9 maart 13.30 uur  Samen een kerk bezoeken  
13 maart 17.30 uur  Maaltijd in de Jan de Bakkerzaal 
13 maart 19.00 uur  Oecumenisch avondgebed 
14 maart 20.00 uur  Dietrich Bonhoeffer 
16 maart 15.30 uur  Jubileumconcert Jeroen de Haan 
20 maart 19.00 uur  Oecumenisch avondgebed 
24 maart 09.00 uur  Palmpaasontbijt 
25 maart 19.00 uur  Oecumenisch avondgebed 
26 maart 19.00 uur  Oecumenisch avondgebed 
27 maart 19.00 uur  Oecumenisch avondgebed 
 
3 april 10.00 uur  Koffie met noten 
17 april 18.30 / 19.30 uur Tischrede, met Nico van de Steeg 
28 april 11.30 of 12.30 uur Kerk op schoot 
1 mei 10.00 uur  Koffie met noten 
15 mei 17.30 uur  Kom jij bij mij eten? 
26 mei 11.30 of 12.30 uur Kerk op schoot 
 
5 juni 10.00 uur  Koffie met noten 
3 juli 10.00 uur  Koffie met noten 
7 augustus 10.00 uur  Koffie met noten 
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Koffie met noten  
 
Echt een ‘gouwen ouwe’!  Elke eerste woensdag van de maand, vanaf half 
tien staat in de kerk de koffie klaar, en van tien uur tot (ongeveer) half 
twaalf liederen zingen, bekende en minder bekende.  
 

Er is altijd veel ruimte voor gesprek naar 
aanleiding van een lied. Soms is het daarbij 
een vrolijke boel, vaak hoor je hoe men zich 
door een lied weet aangesproken, maar 
soms  lijkt een lied ook veelmeer ‘op 
afstand’ te blijven. Het ene moment is het 
gesprek bijna hilarisch, een ander moment 
worden er zaken gedeeld die iemand heel 

persoonlijk raken. Altijd is het een ‘veilige’ omgeving waar iemand zijn of 
haar verhaal kwijt kan. 
 
Er is gespreksleiding in het komende seizoen zal ds. Hester Radstake zeker 
ook van tijd tot tijd in die rol kruipen, en voor passende muzikale 
ondersteuning wordt gezorgd. Een deel van de vaste deelnemers  wordt 
gevormd door leden van de lutherse gemeente, maar er is ook een aantal 
‘vaste gasten’ van buiten de gemeente. En natuurlijk hopen we ook 
regelmatig nieuwe gezichten te kunnen verwelkomen. 
 
De data voor het seizoen 2023-2024: woensdag 6 september, 4 oktober, 
1 november, 6 december, 3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 
juni, 3 juli, 7 augustus. 
 

Open monumentendag en middagconcert 
 
De jaarlijkse Open Monumentendag vindt plaats op de tweede zaterdag in 

september, dit jaar dus op zaterdag 9 
september. De kerk is dan open voor 
iedereen vanaf 10.00 uur. Misschien een 
mooie gelegenheid om vrienden, 
bekenden, buren…. hierop te 
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attenderen? Het kan zorgen voor een stukje extra bekendheid van onze 
kerk, vroeger, én nu!  
 
Een goede traditie tijdens Open Monumentendag is: een concert, om 
15.30 uur. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Max Reger werd geboren. 
Een goede gelegenheid om weer eens wat van zijn muziek uit te voeren. 
Op deze Open Monumentendag zingt de Lutherse Cantorij Woerden o.l.v. 
cantor- organist Jeroen de Haan daarom de cantate ‘Auferstanden, 
auferstanden’ (1916-1920) van Max Reger.  
 
De Haagse organist Marieke Stoel is deze middag te gast. Naast de 
koorbegeleiding speelt zij samen met Jeroen de Haan muziek voor 2 orgels 
van Trombetti en Rovigo. Er is een collecte bij de uitgang ter bestrijding 
van de onkosten.  
 

Daar zit muziek in! 
 
Op zaterdag 23 september van 10.30-13.00 uur 
(afgesloten met een broodje) organiseren we 
een ochtend gericht op kinderen (maar 
volwassenen zijn ook van harte welkom) 
rondom het orgel.  
 
Er zullen verschillende activiteiten te doen zijn 
die met muziek of orgel te maken hebben, er is 
een doe-kids orgel dat zelf in elkaar gezet kan 
worden en we maken kennis met de orgels in de 
Lutherse Kerk.  
Ook vriendjes en vriendinnetjes, kleinkinderen of andere belangstellenden 
zijn van harte welkom! 
 
Voor het programma zou het fijn zijn als we weten hoeveel mensen (kind of 
volwassene) er komen, dus graag aanmelden via 
activiteitenlutherswoerden@gmail.com. 
 
 

  

mailto:activiteitenlutherswoerden@gmail.com
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Choral Evensong 
 
Binnen de PGWiW (Protestantse Gemeente Woerden in wording) is er elke 
zondagavond een zogenaamde PKN-dienst. Er is een grote variatie in  het 
karakter van deze diensten. Maar onder al deze diensten is er tweemaal per 
jaar een Choral Evensong in de Lutherse kerk, Het is een liturgische vorm 
die bij ons inmiddels vertrouwd is: een avondgebed in de stijl van de 
anglicaanse kerk. Een viering waarin de gezongen liturgie een heel 
belangrijke rol speelt: koorzang en samenzang. Je zou er zo'n prachtige 
Engelse kathedraal bij kunnen denken. Zo imposant is onze Lutherse kerk 
natuurlijk niet, maar gelukkig heeft zij wel een goede akoestiek.  

 
De eerste datum is: zondag  
1 oktober 2023, de tweede: 
zondag 3 maart 2024. Beide 
keren om 18.30 uur. 
 

In de Choral Evensong op 1 oktober  werkt het IJsselsteins kamerkoor o.l.v. 
Marilou Krouwel mee, aan de Choral Evensong van 3 maart 2024 zal de 
Lutherse Cantorij Woerden o.l.v. Jeroen de Haan haar medewerking 
verlenen tezamen met organist Sander van den Houten. Beide keren zal ds. 
Hester Radstake de voorganger zijn. 
 

Diaconaal project: Tent of Nations 
 
Zoals elk najaar zal er ook dit jaar weer speciaal aandacht zijn voor een 
diaconaal project. Deze keer draait het weer om iets buiten onze directe 
omgeving. Het  zal gaan over: Tent of Nations (in Nederland is er ook de 
stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland).  
 
Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met daaraan 
verboden het vredesproject van de Palestijns-christelijke (lutherse!) familie 
Nassar. De familie Nassar is in 2001 het project ‘Tent of Nations’ gestart: 
een ecologische boerderij waar educatie centraal staat. Palestijnse 
kinderen komen op zomerkamp, jongeren werken op het land, Palestijnse 
vrouwen volgen workshops, enzovoort. Op deze manier wordt niet alleen 
de Palestijnse gemeenschap versterkt, maar leren mensen ook om de 
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ander te zien als mens. De familie Nassar zet zich op een geweldloze en 
zeer creatieve manier in onder het motto: “Wij weigeren vijanden te zijn”. 
 
Op vier zondagen zal er aandacht worden gegeven aan dit project tijdens 
en/of na de kerkdiensten:  
Op zondag 24 september  kunt u 
inleidende informatie verwachten. 
Daarvoor zal  iemand van de vrienden 
van Tent of Nations in Nederland, ons 
er iets over vertellen. Op zondag  
1 oktober ligt de focus op de 
kinderkampen, die voor Palestijnse 
kinderen worden georganiseerd.  
Op zondag 8 oktober staat het vrouwenwerk centraal. En op zondag  
15 oktober wordt het project afgesloten. 
 
Goed om te weten: natuurlijk wordt er rond dit project ook een beroep 
gedaan op uw portemonnee (waar dat precies om zal gaan, dat hoort u nog 
wel….), maar het gaat er vooral om dat we goed in beeld krijgen wát  daar 
wordt gedaan in een omgeving waar vrede heel ver weg lijkt te zijn…. 
 

Onthulling organistenbord en cd-presentatie 
 
Enige jaren geleden kwam vanuit de kerkenraad de vraag of cantor-
organist Jeroen de Haan een lijstje kon maken met daarop de namen van 
alle organisten die in luthers Woerden een aanstelling hebben gehad. Dit 
leidde ertoe dat Jeroen de afgelopen jaren de archieven van de kerk 
raadpleegde, waardoor de lijst met namen geconstrueerd kon worden. 
Sijmen Hijkoop vervaardigde een organistenbord dat geheel in stijl is met 
het predikantenbord zoals onze kerk dat kent.  
 
In 2021 bestond het orgel 175 jaar. Dat was een goede aanleiding om ook 
Cd-opnamen te maken van ons Bätz-orgel. Wonderlijk genoeg is het in al 
die jaren niet eerder op vinyl of Cd vastgelegd. Met deze Cd, bestaande uit 
orgelwerken van Johann Sebastian Bach, is voor het eerst de klank van dit 
orgel op professionele wijze vastgelegd.  
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Op zaterdag 30 september, om 15.30 uur speelt Jeroen de Haan enkele 
Bach-werken, vindt de Cd-presentatie plaats en vertelt hij iets over het 
organistenbord, waarbij dit onthuld zal worden. Van harte welkom! 

 
Tischrede met Jos Ossewaarde 
 
We hebben de heer Jos Ossewaarde als eens in ons midden gehad. In het 
kader van een Tischrede op 24 februari 2022 nam hij ons mee naar de 
catacomben van Rome, met een verhaal over de opkomst van een eigen 
christelijke beeldtaal. Hij is  zeer thuis in religieuze kunst en kan daar  heel 
boeiend over vertellen – zo hebben we toen ervaren. Op  donderdag  
26 oktober is hij opnieuw onze gast, en weer bij een Tischrede.  
 
We blijven het doen zoals de laatste keren, waardoor de Tischrede eigenlijk 
een ‘Nachtischrede’ wordt. Om precies te zijn: om 18.30 uur een 
eenvoudige doch voedzame maaltijd (aanmelden noodzakelijk, via: 
activiteitenlutherswoerden@gmail.com). Vanaf 19.15 uur zijn dan zij die 
niet in de gelegenheid waren mee te eten, maar wél in het verhaal 
geïnteresseerd zijn, welkom. Er is dan koffie en thee, en om 19.30 uur 
begint Jos Ossewaarde met zijn verhaal. 
 

Sint Maarten 
 
Op zaterdag 11 november gaan we met de kinderen Sint-Maarten vieren. 
We zullen gezellig met elkaar pannenkoeken eten en met lampionnetjes 
gaan lopen.  De lampions zullen we tijdens een kinderkerk-zondag samen 
maken maar natuurlijk mag je er zelf ook één meenemen. Vriendjes en 

vriendinnetjes zijn ook welkom. 
 
De exacte tijden zullen op een later tijdstip 
bekend gemaakt worden. 
 

  

mailto:activiteitenlutherswoerden@gmail.com
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Bach Luther: de cellosuites 
 
Op zondagmiddag 12 november, om 15.00 uur, verwelkomen we acteur 
Thomas de Bres en cellist Joris van Haaften. Zij vormen samen het Theater 
van de Heelheid en komen vertellen over  Bachs zoektocht naar muzikale 
volmaaktheid en de vrijheid van het Lutherse geloof. 
 
Ze  richten zich daarbij met  name op bijzondere en fascinerende muziek 
van Bach: de cellosuites. We worden daarbij meegenomen naar het hof in 
Köthen, in de tijd rond 1720. Een paar vragen die aan de orde komen:  

• Kunnen we Luther terugvinden in de cellosuites van Bach? 

• Hoe zijn de cellosuites ontstaan? 

• Vielen ze in de smaak bij de keurvorst, Leopold van Köthen? 
 
De teksten voor deze 
voorstelling zijn 
geschreven op basis van 
bewaarde brieven van 
Bach zelf en op basis van 
getuigenissen en 
documenten over hem van 
onder andere 
opdrachtgevers en 

gemeenten. Door de teksten heen gevlochten, luisteren we naar acht 
zorgvuldig gekozen delen van de unieke cellosuites, geschreven in deze 
onstuimige periode. Muziek en spel vullen elkaar aan en geven elkaar 
context in een unieke combinatie van performance, spel en muziek. 
 
Deze bijzondere uitvoering wordt deels gesubsidieerd. Bij het samenstellen 
van dit boekje is nog niet bekend wat de Woerdense bijdrage zal zijn. 
Tegelijk moeten we wel een bedrag als entree vragen. Dit doen we o.a. via 
ticketverkoop. Wilt u alvast een kaartje kopen, dan kan dit via: 
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bach-luther-cellosuites-
woerden-674429114637?aff=oddtdtcreator 

 

  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bach-luther-cellosuites-woerden-674429114637?aff=oddtdtcreator
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bach-luther-cellosuites-woerden-674429114637?aff=oddtdtcreator
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Kom je bij mij eten? 
 
Het is waar: ‘Kom je bij mij eten?’ was ‘vóór corona’ een best bloeiende en 
door velen gewaardeerde activiteit, maar ‘na corona’ bleek de herstart toch 
moeilijk. Terwijl we blíjven denken dat  de opzet -  met vier tot zes 
personen eten bij iemand thuis – een geweldige manier is om bekende en 
soms wat minder bekende gemeenteleden te ontmoeten en  - beter – te 
leren kennen. 
 
Dus: we geven de moed niet op! Voor 
het komende seizoen pakken we het 
bescheiden aan. Er zijn  drie data 
gekozen, steeds op woensdag: 15 
november, 17 januari en 15 mei. En  
dan steeds ’s avonds. De vorm van de 
lunch lijkt hier toch minder goed te 
passen. 
 
Hoe gaat het? Wie mee wil doen kan 
zich aanmelden bij Lenie de Jongh 
(leniedejongh@planet.nl, of: 06-48769876). Uiterlijk tien dagen voor de 
bedoelde datum. Er zijn natuurlijk ook gastvrouwen/heren nodig. Laat 
maar even weten als je  dat kunt en wilt zijn. Een allergie of een dieet? Ook 
even melden natuurlijk. Lenie maakt dan een indeling, en probeert het 
voor ieder zo afwisselend mogelijk te maken. Wat verder goed is te weten: 
gasten zijn op het adres waar ze verwacht worden welkom rond 17.30 uur. 
En gasten betalen een bijdrage van € 7,00 p.p. 
 
Daarnaast zetten we ook de gewoonte voort om op één van de woens-
dagen in de veertigdagentijd waarop er in de kerk een oecumenisch 
avondgebed is een sobere maaltijd te houden in de Jan de Bakkerzaal. Dat 
doen we op woensdag 13 maart, het begint ook om 17.30 uur, aanmelden 
bij Lenie de Jongh en de bijdrage? Een vrije gift, die na aftrek van de kosten 
wordt bestemd voor een doel dat de diakenen bedenken! 
 

  

mailto:leniedejongh@planet.nl
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Nun komm, der Heiden Heiland 
 
Op donderdag 7 december zal Jan Compagner nog een keer een avond 
verzorgen rond muziek van Johann Sebastian Bach. En waar kan het in de 
week na de eerste adventszondag beter over gaan dan over Bach en het  
lied ‘Nun komm, der Heiden Heiland’.   

 
Nee, nu even  wat minder aandacht 
voor  hoe Luther tot het maken van 
dit lied is gekomen (overigens ook 
interessant genoeg) maar  meer over 
hoe Bach zich erdoor heeft laten 
inspireren. We hebben in ieder geval 
twee cantates rond dit lied (BWV 61 

en 62), en in een andere cantate (BWV 36, ‘Schwingt freudig euch empor’) 
speelt dit lied een belangrijke rol.  
 
Daarnaast hebben we, naast een aantal ‘kleinere’ koraalbewerkingen  ook 
een drietal grotere, in de zogenaamde ‘achttien koralen’ (BWV 659, 660 en 
661). 
 
Het zal vast niet lukken om in één avond alles wat dit materiaal aan 
‘uitdaging’ biedt te behandelen. Maar we kunnen zeker wel een aantal 
bijzondere zaken (bekend, en soms misschien ook wat minder bekend?) op 
het spoor komen… 
 
Datum: donderdag 7 december, 20.00 uur. Aanmelden kan, maar ook wie 
zich niet heeft aangemeld is hartelijk welkom! 
 

Adventslunch 
 
De jaarlijkse adventslunch zullen we deze keer houden op de derde 
adventszondag, 17 december. Het ‘recept’ is inmiddels wel bekend:  Na de 
viering van die zondagmorgen staan in de kerk de tafels weer klaar  voor 
een  gezamenlijke lunch in een ongedwongen sfeer. Het blijkt telkens weer 
dat enkele dagen vóór kerst (voor de één misschien gevuld met allerlei 
familiehappenings rond een gevulde tafel, voor de ander wellicht juist met 



14 

 

eigenlijk té veel stilte….) het goed is zo  als leden van de gemeente samen 
te zijn. En… het is uiteraard weer voor oud én jong! 
 
Wel is even aanmelden natuurlijk nodig 
(activiteitenlutherswoerden@gmail.com). 
Want de tafels moeten worden gedekt, 
er moet worden ingekocht, enzovoorts. 
En de kosten? Simpel: na afloop gaat de 
symbolische ‘pet’ rond, en voor wat 
overblijft nadat de kosten zijn betaald 
weet de diaconie dan zeker een goede 
bestemming. 
 
 
 

Zingend de veertigdagentijd in 
 
Op zaterdag 10 februari van 10.00 uur tot 
ongeveer 15.30 uur is er een zangdag in de 
Lutherse Kerk. Deze zaterdag  - in het 
carnavalsweekeinde! -  gaan we in de 
Lutherse Kerk vooruitkijken naar de veertig 
dagen die komen en de liederen die daarbij 
horen.  
 
Om 10.00 uur bent u welkom voor koffie of 
thee. Van 10.30-12.00 uur gaan we met 
elkaar zingen, gewoon eenvoudig 

eenstemmig met elkaar rond het orgel liederen uit het liedboek zingen. 
Van 12.00 tot 13.00 uur is er een lunch en kunnen we elkaar ontmoeten. 
Van 13.00 tot 14.30 uur gaan we een aantal liederen instuderen voor de 
aansluitende vesper. Hier zullen ook meerstemmige liederen ingestudeerd 
worden. Om 15.00 uur besluiten we de dag met een korte vesper. 
 
  

mailto:activiteitenlutherswoerden@gmail.com
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Aswoensdagvesper 
 
De Aswoensdag vormt het begin van de 
veertigdagentijd, de tijd van inkeer en 
verstilling, van vasten wellicht, naar Pasen. 
Op woensdag 14 februari om 19.30 uur is de 
jaarlijkse aswoensdagvesper. 
 

U kunt de gedroogde buxustakjes van afgelopen Palmzondag meenemen. 
Deze worden voorafgaand aan de viering verbrand en de as dient dan 
vervolgens voor de askruisjes. In de viering beleven we het bijzondere 
ritueel van getekend worden met een askruisje, symbool voor onze 
kleinheid en vergankelijkheid. We gaan met passende lezingen en liederen, 
een korte overdenking, stilte en ritueel de veertigdagen in.  
 
Deze viering vormt ook de ‘opmaat’ voor de wekelijkse oecumenische 
avondgebeden, alle woensdagen in de veertigdagentijd. 
 

Samen een kerk bezoeken … 
 
Op een zondagmiddag in maart 2023 is een groep gemeenteleden naar 
Utrecht geweest voor een bezoek aan, en een rondleiding in de Domkerk.  
Het lijkt een formule te zijn die naar meer smaakt…. 

 
Ook voor maart 204 is er weer een 
plannetje gemaakt, maar nu een 
zaterdag, en iets verder weg: naar de 
Grote – of Sint-Bavokerk in Haarlem 
(zeg maar: die kerk met dat iconische 
orgelfront waarachter ook nog een heel 
bijzonder Müller-orgel steekt!). Er is een 
afspraak gemaakt voor zaterdag 9 
maart, om 13.00 uur.  

 
Voor wie mee wil: wel even aanmelden natuurlijk: 
activiteitenlutherswoerden@gmail.com.  

mailto:activiteitenlutherswoerden@gmail.com
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Graag uiterlijk medio februari. Met de deelnemers plannen we dan de 
treinreis. Wie op een andere manier wil gaan: mag natuurlijk ook, maar dan 
dient u op tijd aanwezig te zijn bij de kassa van de Sint-Bavokerk. Hoe we 
er samen een leuke dag van maken…., hoort u natuurlijk van ons. 
En over het kostenplaatje komen nog wel nadere mededelingen! 
 

Dietrich Bonhoeffer 
 
Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) was een bekende en zeer begaafde 
Lutherse theoloog, met ook een heel bijzondere geschiedenis. Door zijn 
geschriften, maar zeker ook door zijn levensweg, spreekt hij nog steeds 
velen aan. Van grote betekenis is de bundeling van brieven die hij in de 
jaren 1943 – 1945 schreef vanuit de gevangenis. Ze zijn door zijn vriend 
Eberhard Bethge bijeengebracht in het boek ‘Widerstand und Ergebung’ 
(‘Verzet’ en overgave’). En van zijn gedichten hoe je alleen maar het 
indrukwekkende ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ te noemen 
(dat als lied 511 ook in ons liedboek is terechtgekomen). 

 
Met wie daarin is geïnteresseerd wil Jan 
Compagner graag een avond dieper 
ingaan op het verhaal van deze bijzondere 
theoloog. Zijn achtergrond, zijn 
levensverhaal, de keuzen die hij maakte – 
en wat bij dat alles de ‘drijvende kracht’  in 
zijn leven was. 
 
Datum: donderdag 14 maart 2024, 20.00 
uur. 

 

Jubileumconcert Jeroen de Haan 
 
Op zondag 21 maart 1999 werd Jeroen de Haan ingezegend tot cantor-
organist van onze Evangelisch-Lutherse gemeente. 25 jaar later, vieren we 
zijn jubileum met een concert waarin hij een aantal orgelwerken speelt én 
enkele bijdragen van de lutherse cantorij dirigeert. Op het moment van 
schrijven is het programma nog niet definitief. Hoe dan ook: het wordt een 
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feestelijke middag waarin we graag met elkaar bij de afgelopen 25 jaar 
stilstaan. Van harte welkom!  
 
Datum: zaterdag 16 maart 2024,  
15.30 uur. 
 
 
 
 
 

Palmpasenontbijt 
 
Palmpasen valt in 2024 op 24 
maart. Opnieuw willen we deze 
bijzondere zondag op een 
bijzondere manier vieren. Met 
eerste een  gezamenlijk ontbijt 
voor jong en oud met een 
feestelijk tintje (om 09.00 uur). 
En tijdens het afruimen daarna, 
waarbij steeds vele handen licht 
werk maken, zijn de kinderen 
(véél kinderen, hopen we ook nu 

weer!) aan de slag met het maken van de palmpaasstokken. En als we dan 
de dienst op een feestelijke manier  - buiten! – beginnen, kunnen de 
kinderen voorop gaan bij de intocht in de kerk. Met natuurlijk ook een paar 
rondjes door de kerk heen…. 
 
Voor het ontbijt is aanmelden natuurlijk wel 
even nodig: 
activiteitenlutherswoerden@mail.com.  
 
 

  

mailto:activiteitenlutherswoerden@mail.com
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Tischrede met Nico van der Steeg 
 
Titel: The Four Chaplains 

Wat zou u doen?  
Als een dergelijke vraag zo gesteld wordt, denkt u wellicht aan het redden 
van iemand die in nood is, zoals een drenkeling wel of niet achterna 
springen om hem te redden. Daarover gaat dit verhaal, dat zich afspeelde 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen een Amerikaans troepentransport 
door een Duitse U-boot werd getorpedeerd. Met honderden slachtoffers 
tot gevolg, waaronder vier legerpredikanten. Bij gebrek aan reddings-
materiaal gaven zij hun eigen reddingsvesten aan jonge soldaten, zodat die 
soldaten konden overleven. Dit heroïsche verhaal heeft in Amerika geleid 
tot de stichting van de Chapel of Four Chaplains en de Four Chaplains 
Memorial Foundation. Een stichting met een vertakking in Nederland en 
waarin dit dramatische verhaal inspiratie is voor iets heel moois en wat tot 
op de dag van vandaag zeer actueel is. Verhalen doorgeven en leren van 
elkaars verhalen. En waarom? Dat zal de rode draad blijken in deze lezing. 
 
Ons mede-gemeentelid Nico van der Steeg is voorzitter Four Chaplains 
Memorial Foundation Nederland, en we zullen zijn verhaal horen in het 
kader van de tweede Tischrede van dit seizoen, op woensdag 17 april 
2024. Het gaat weer op de inmiddels gebruikelijke manier: om 18.30 uur 
een gezamenlijke maaltijd (even aanmelden: 
activiteitenlutherswoerden@gmail.com), om 19.15 uur zijn andere 
belangstellenden welkom, en is er koffie en thee, en om 19.30 uur gaan we 
ervoor zitten om het verhaal van Nico te horen… 
 

mailto:activiteitenlutherswoerden@gmail.com
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Oosters-orthodox verhaal… 
 
Ook in dit seizoen willen we weer 
aandacht geven aan  de Oosters-
Orthodoxe kapel in de tuin van Pieter 
Masmeijer in Zegveld, en wat allemaal 
vanuit die bijzondere traditie te zeggen 
is.  Hoe en wanneer? Dat weten we nog 
niet precies. Mogelijk een bezoek aan 
Zegveld, met een presentatie van Pieter 
rond wetenswaardigheden uit de Grieks-
orthodoxe wereld, afgesloten met een 
korte viering in en rond de kapel? Of net 
andersom. Misschien alles rond een 
viering op een liturgisch ‘sleutelmoment’ 
in het kerkelijk jaar…  

We moeten nog even tijd nemen om een plan daarvoor goed uit te 
werken.  Maar omdat we weten dat we rond deze dingen op belangstelling 
kunnen rekenen nu alvast: er komt ‘iets’! 
 
Datum en tijd en de precieze invulling wordt tijdig via De Wachter en de 
andere publiciteitskanalen bekendgemaakt! 
 

En verder…. 
 
… zijn er natuurlijk ook nog de vaste, regelmatig terugkerende activiteiten, 
zoals: 
 

Lutherse Cantorij Woerden 

De Lutherse Cantorij Woerden staat onder leiding van Jeroen de Haan en 
heeft een gelijkmatige bezetting van bassen, tenoren, alten en sopranen. 
Elke maandagavond van 20.00-22.00 uur wordt er gerepeteerd. Al 
decennialang verleent de cantorij ongeveer tien keer per jaar haar 
medewerking aan een dienst.  
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Vaste onderdelen zijn dan een antifoon rondom de te zingen eerste psalm 
en een motet bij het gelezen evangelie. Soms zingt de cantorij een deel van 
de uitgebreide avondmaals- of doopliturgie. Ook geeft zij medewerking 
aan de Choral Evensong en de kerstnachtdienst in de Lutherse Kerk. Zo wil 
zij de gemeentezang ondersteunen en door middel van muziek 
verkondigen, zoals de lutherse liturgische traditie dat gewend is. 

Ter afsluiting van Open Monumentendag in Woerden geeft de cantorij ook 
dit jaar weer - traditiegetrouw - een middagconcert: dirigent Jeroen de 
Haan en organist Marieke Stoel. Op zondag 4 maart 2024 verzorgt de 
cantorij het liturgische gedeelte van de Choral Evensong; dirigent Jeroen 
de Haan en organist Sander van den Houten.  
 
Als cantorij werken wij aan de koorklank, sowieso elke repetitie en soms 
met een extra boost. Dit jaar organiseren we daarvoor op zaterdag 7 
oktober een studiedag met een koorzangcoach, als goede start voor dit 
seizoen. Bovendien vieren we volgend jaar dat Jeroen 25 jaar lang onze 
toegewijde dirigent is. Dat zal in herfst 2024 uitmonden in een video-
opname van koorcomposities van zijn hand.  
 
Projectlid worden bij bijzondere diensten zoals de Evensong? Neem dan 
contact op met Lammie Bruin of Jeroen de Haan. Tijdens de eerste twee 
repetities proeft u van de muziek, de aanpak en de sfeer. Als het van beide 
kanten bevalt, betaalt u daarna contributie voor elke bijgewoonde 
repetitie. Gun uzelf de bijzondere ervaring van het samen zingen en muziek 
maken in de prachtige ruimte van de Lutherse Kerk. Zie verder 
www.lutherswoerden.nl/vieringen . 
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Kinderkerk 
 
Tijdens de diensten in onze Lutherse Gemeente is er ook plek en aandacht 
voor de kinderen door middel van kinderkerk. De kinderen beginnen de 
dienst samen met de gemeente in de kerk en voorafgaand aan de lezingen 

houdt de predikant een 
kindermoment waarna de 
kinderen naar boven gaan. 
Tijdens de kinderkerk 
maken wij gebruik van het 
magazine Kind Op Zondag, 
we lezen het verhaal, we 
praten hier met elkaar over 
en aansluitend maken wij 

een bijpassend werkje of spelen we bijvoorbeeld een rollenspel. Voor de 
zegen, of bij een avondmaalsdienst voor het avondmaal komen de 
kinderen weer terug in de kerk. 
 
In de diensten die onze eigen predikant ds. Hester Radstake voorgaat is er 
kinderkerkleiding ingeroosterd. U kunt op onze website het dienstrooster 
vinden. Wanneer u/je  op een andere zondag met kinderen wilt komen kunt 
u contact opnemen met Bernice (zie het nummer hieronder). Dan zorgen 
wij dat er kinderkerkleiding aanwezig is. Dit mag ook via de kinderkerk-app 
aangegeven worden. Ook kleine kinderen zijn welkom mee te gaan tijdens 
de kinderkerk. Er is een box en speelgoed aanwezig. 
 
Activiteiten door het jaar heen zijn onder andere: 

• Medewerking door de kinderen aan het diaconaal project in oktober. 

• Advent/Kinderkerstfeest 

• Palmpasen en Pasen 
 

Het team van de kinderkerk bestaat uit: 
Gertrude de Regt, Maarten van Ansenwoude, 
Melanie Meesters, Selma van Olffen en Bernice 
Smith-Janssen (contactpersoon Tel. nr. 06-
30501682, Email: bjajanssen@hotmail.com) 
 

mailto:bjajanssen@hotmail.com
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Kerk op schoot 
 
Kerk op Schoot-vieringen zijn 
laagdrempelige, belevingsgerichte 
vieringen, speciaal gericht op jonge 
kinderen vanaf 0 jaar. Mede onder 
leiding van Dominee Beer beleven 
de kinderen en hun ouders, 
verzorgers, opa’s en/of oma’s een 
Bijbelverhaal met alle zintuigen. In 
een half uurtje wordt op speelse 
wijze een verhaal verteld, wordt er 
gezongen en zijn er interactieve 
elementen, iets te zien, te doen of 

te voelen. De vieringen worden muzikaal begeleid door Jeroen de Haan op 
het mooie kistorgel.  Na afloop is er iets lekkers en wat te drinken en ruimte 
om nog even te spelen en na te praten.  
 
Door de samenwerking met de Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld 
(locatie Kruiskerk) zijn de vieringen nu elke laatste zondag van de maand, 
afwisselend in beide kerken, met uitzondering van de zomermaanden en 
december. 
Vieringen in de Kruiskerk – aanvang 11.30 uur 
Vieringen in de Lutherse Kerk – aanvang 12.30 uur  
 
Het team van Kerk op Schoot bestaat uit: Gretha Zijlstra, Maarten van 
Ansenwoude, Klazien Strating en Charlotte van Dommelen. Muzikale 
begeleiding wordt gedaan door Jeroen de Haan. 
Contactgegevens:  
Tel. nr.: 0638752018  
Email: charlottevand@hotmail.com 
 

  

mailto:charlottevand@hotmail.com
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Gesprekskringen 
 
Binnen de Lutherse gemeente Woerden bestaan enkele gesprekskringen: 
kringen met een vaste groep deelnemers die regelmatig bij elkaar komen. 
Iedere kring heeft een eigen karakter, en de onderwerpen die ter sprake 
komen worden  door de kring zelf bepaald. Dat kunnen Bijbelgedeelten 
zijn, of een boek,  maar ook actuele thema’s. Momenteel zijn er twee 
kringen actief. De ene komt als regel ’s middags bijeen, de andere  ’s 
avonds. 
 

Nieuwe deelnemers zijn uiteraard 
welkom. Al is er natuurlijk wel een 
grens. Voor een goed gesprek moet 
een kring ook weer niet té groot 
zijn. En omdat de kringen in 
huiskamers samenkomen betekent 
ook dat een grens aan de 
mogelijkheden. Maar… zo’n grens 
is natuurlijk niet absoluut: wat zou 
het mooi zijn als er in de loop van 

de tijd weer nieuwe kringen ontstaan. Die dan ook weer voor een heel 
eigen aanpak kunnen kiezen. 
 
Vragen hierover? Zin om binnen een bestaande kring mee te doen? Of 
misschien zelfs om een nieuwe kring op te zetten?  Geef het maar aan bij 
Joke of Jan Compagner, via activiteitenluthers-woerden@gmail.com! 
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Annakapel 
 
 
Na de ingebruikneming in 2019 is gebleken dat 
de Annakapel in een behoefte voorziet. Een 
klein, stil en sfeervol plekje waar iemand 
even dichter bij zichzelf kan komen. En 
wellicht ook dichter bij God…..  
 
Velen hebben intussen de kapel opgezocht 
– om een  kaarsje te branden, of wellicht 
ook om iets aan het voorbedenboek toe te 
vertrouwen. 
 
De kapel is geopend van maandag tot en met 
zaterdag, van 09.00 uur tot 17.00 uur. 
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Leren met Luther 
 
Voor mensen die zich willen verdiepen is er al een aantal jaren - landelijk 
georganiseerd - de cursus ‘Leren met Luther’ (www.lerenvanluther.nl) Dit 
jaar is het thema ‘Met Luther vieren’.  
 
Het gaat in deze cursus van vier bijeenkomsten over Luther en de Lutherse 
liturgie. In de eerste bijeenkomst gaat het over ‘een gewijde ruimte 
binnengaan: intochtslied, voorbereiding, Kyrie en Gloria’ (docent: prof. dr. 
Markus Matthias), in de tweede bijeenkomst over ‘kenmerken van een 
goede Lutherse preek’ (docenten: dr. Theo van Willigenburg of ds. André 
van der Stoel), in de derde bijeenkomst over ‘de vorm van het liturgisch 
gebed: zondagsgebed en voorbeden’ (docent: ds. Willy Metzger) en in de 

vierde bijeenkomst over ‘het 
Heilig Avondmaal: dicht bij 
Christus zijn en kwetsbaar bij 
elkaar’ (docent: ds. Susanne 
Freytag of ds. Marlies Schulz). 
 
De cursus wordt op verschillende 
plekken in het land gegeven, zo 
ook in Lutherse Utrecht-Zeist en 
wel op: 21 november, 19 

december, 16 januari en 6 februari van 19.30 tot 21.00 uur. De kosten 
zijn €20, = per persoon (u krijgt dan een reader met de teksten) en u kunt u 
opgeven bij ds. Hetty Brederoo, ds.jhbrederoo@gmail.com of 06 
43462636, liefst voor 10 november. 
 

  

http://www.lerenvanluther.nl/
mailto:ds.jhbrederoo@gmail.com
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Andere activiteiten in de Lutherse Kerk 
 
Deze activiteiten worden door anderen georganiseerd en vallen niet onder 
de verantwoordelijkheid van de activiteitencommissie. Het betreft een 
mooi aanbod aanvullend op ons programma. 
 

Oecumenische avondgebeden 
 
Ook voor weken-naar pasen-toe in 2024  zullen er weer oecumenische 
avondgebeden zijn. In de veertigdagentijd wekelijks op de 
woensdagavond, en vervolgens op de maandag, dinsdag en woensdag in 
de goede week. 
 
Deze oecumenische avondgebeden worden gehouden onder auspiciën van 
de Raad van Kerken in Woerden. De voorbereiding en uitvoering is 
toevertrouwd aan een werkgroep met leden uit de verschillende kerken in 
Woerden. 
 
De voorbereidingen beginnen in het najaar van 2023. Dat gaat over de 
‘basisopzet’,  een bepaalde ‘thematische lijn’ die de verschillende 
avondgebeden verbindt. Maar bijvoorbeeld ook  over mogelijkheden voor 
passende muzikale bijdragen aan de avondgebeden. 
 
De data zijn: woensdag 21 en 28 februari, 6, 13 en 20 maart, en in de 
goede week: maandag  25, dinsdag 26 en woensdag 27 maart. 
Aanvangstijd: 19.00 uur. 
 

Haitsmalezing: Hildegard van Bingen 
 
Ook dit jaar verzorgt de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) 
in de Lutherse kerk in Woerden weer een Haitsmalezing. Ze hebben steeds 
thema’s die raken aan (onze)  geschiedenis, én aan zaken die met de rol 
van kerk en geloof daarin te doen hebben. 
 
Op woensdag 22 november, om 20.00 uur, zal de lezing verzorgd worden 
door de theologe Kitty Bouwman, en het zal gaan over  het leven en 
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werken van de mystica Hildegard von Bingen (1098 – 1197). Daarbij zal ook 
haar muziek klinken! 

 
(Hildegard van Bingen, was een Duitse 
benedictijnse abdis en geldt als eerste 
vertegenwoordigster van de Duitse 
middeleeuwse mystiek. Zij was onder meer actief 
op het gebied van religie, kosmologie, 
wetenschappen, filosofie, compositie en 
muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en 
taalkunde.) 
 
 
 

 

Klooster Klassiek 
 
Ook in het komende seizoen wordt er door Het Klooster weer een aantal 
concerten-op-zondagmiddag georganiseerd. Deze muziekdagen beginnen 
steeds om 15.00 uur. De entree is € 17,50, voor cursisten van Het Klooster € 
10,00. Voor kaarten: www.kloosterwoerden.nl.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Zondag 15 oktober: Joost Willemze, harp 

Orpheus 
Zondag 26 november:  Het Vivezza Trio 

Salut ‘d amour 
Zondag 28 januari:  Lisa Jacobs & Jan van Groothees., viool en 

clavecimbel 
Zondag 3 maart:  Carla Regina  
   Mi chiamo Italia 
  

http://www.kloosterwoerden.nl/
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