
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pr0grammaboek  

2024 – 2025 

 

  



 

Welkom! 

Voor u ligt het programmaboekje ‘Luthers Woerden’. Ook dit seizoen 
bieden wij u weer een veelkleurig palet aan activiteiten aan, die op de een of 
andere manier een link hebben met het ‘Lutherse’. Tegelijk proberen we dit 
jaar ook iets breder te denken dan alleen voor onze eigen gemeente-leden 
en zijn er een aantal nieuwe lijnen bedacht: Muziek en filosofie én Kunst in 
de kerk.  
 
We willen graag aan zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden laten 
zien waarom onze Lutherse Kerk de moeite waard is. Dat proberen we in de 
zondagse vieringen, tijdens de bijzondere middag- en avondvieringen zoals 
evensongs en (muziek)vespers, maar ook door een breed aanbod te hebben 
met activiteiten op het gebied van geloof, zingeving, muziek en kunst. Voor 
jong en oud!  
 
Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is ‘Als nieuw! Leven in 
het licht van Gods Koninkrijk.’ Als oude Lutherse gemeente willen we 
laten zien dat wij ook ‘als nieuw’ aanwezig kunnen zijn in Woerden en 
omgeving als schuilplek, als herberg, als plek om geraakt te worden… 
 
We hopen dat u enthousiast raakt door de activiteiten die in dit boekje 

staan. Met zo’n breed aanbod zit er vast iets tussen dat u aan zal spreken.  

 

Hopelijk tot ziens bij één van de activiteiten, 

hartelijke groet,  

ds. Hester Radstake 

  



 

Praktisch 

In dit boekje zijn de activiteiten thematisch gerangschikt. U ziet dit terug in 

de volgende kleuren: 

• Kunst in de kerk nieuw! 

• Muziek en filosofie (filosofiecafé) nieuw! 

• Luther en Bach, muzikale activiteiten 

• Vieringen en activiteiten voor jong en oud 

• Andere activiteiten in de Lutherse kerk 

 

De eerste pagina’s geven een snel overzicht van alle data en activiteiten.  

 

Voor actuele informatie verwijzen we u ook graag naar onze wekelijkse 

nieuwsbrief, de website en het maandblad De Wachter.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van onze kerkdiensten en activiteiten en het 

‘laatste nieuws’ wekelijks meekrijgen, meld u dan aan via de website 

www.lutherswoerden.nl. 

 

Wij wensen u veel plezier!  

 

Activiteitencommissie:   Filosofiecafé: 

Jan Compagner    Anke van Ansenwoude 

Joke Compagner   Lammie Bruin 

Lenie de Jongh 

Hester Radstake 

Ariadne Rook 

Peter Slob 

 

U kunt ons bereiken via activiteitenlutherswoerden@gmail.com. 
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Programmaoverzicht 

4 september  10.00 uur Koffie met noten 
14 september  10.00 uur Open monumentendag 
   15.30 uur Middagconcert cantorij 
29 september    Diaconaal project 
29 september  15.30 uur Pelgrimage naar Zegveld 
 
2 oktober  10.00 uur Koffie met noten 
6 oktober    Diaconaal project 
6 oktober  18.30 uur Choral Evensong 
13 oktober    Diaconaal project 
13 oktober  14.00 uur Culture Run Woerden 
20 oktober    Diaconaal project 
20 oktober  15.00 uur Klooster Klassiek 
 
2 - 3 november    Kunst rond gedenken en troost 
6 november  10.00 uur Koffie met noten 
9 november    Sint Maarten 
17 november  15.00 uur Klooster Klassiek 
19 november  19.30 uur Leren van Luther (Utrecht) 
20 november  20.00 uur Haitsmalezing 
30 november  10.00 uur Advent-zangdag 
 
4 december  10.00 uur Koffie met noten 
8 december  12.00 uur Adventslunch 
11 december  20.00 uur Lezing Marc Chagall 
17 december  19.30 uur Leren van Luther (Woerden) 
22 december  16.30 uur Festival of Lessons and Carols 
 
8 januari  10.00 uur Koffie met noten 
14 januari  19.30 uur Leren van Luther (Utrecht) 
16 januari  20.00 uur Muziek en filosofie 
19 januari  15.00 uur Klooster Klassiek 
 
  



 

4 februari  19.30 uur Leren van Luther (Woerden) 
5 februari  10.00 uur Koffie met noten 
15 februari  20.00 uur Zingen met Luther en Bach 
20 februari  20.00 uur Muziek en filosofie 
 
2 maart   15.30 uur Choral Evensong 
5 maart   10.00 uur Koffie met noten 
5 maart   19.30 uur Aswoensdagvesper 
12 maart  19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
19 maart  19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
20 maart  20.00 uur Muziek en filosofie 
26 maart  19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
 
2 april   10.00 uur Koffie met noten 
2 april   19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
9 april   19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
13 april   09.00 uur Palmpaasontbijt 
14 – 19 april    Kruiswegstaties 
14 april   19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
15 april   19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
16 april   19.00 uur Oecumenisch avondgebed 
18 april   15.00 uur Goede vrijdag in kapel Zegveld 
 
7 mei   10.00 uur Koffie met noten 
 
4 juni   10.00 uur Koffie met noten 
 
7 - 8 juni    Kunst rondom Pinksteren 
 
  



 

KUNST IN DE KERK 

Gedurende dit activiteitenseizoen is er op een aantal momenten aandacht 
voor ‘kunst in de kerk’. Werk van kunstenaars zal op passende momenten in de 
kerk te zijn, als regel rond de hoogtijdagen. De kerk wordt extra opengesteld 
om iedereen de gelegenheid te geven de kunstwerken te zien.  
 
 

GEDENKEN EN TROOST ROND ALLERZIELEN  
 
Door middel van mijn schilderwerk geef ik uitdrukking aan welke 
verschijnselen in de natuur mij bijzonder hebben geraakt. Ik geef door wat ik in 
mijn leven heb leren kennen over thema's als komen en gaan, leven en dood, 
oogst en bloei en het ritme van de seizoenen (Irene Keyzer). 
 
Rond Allerzielen (zaterdag 2 november) zijn er in de kerk schilderijen van 
Irene Keyzer te zien, die te maken hebben met gedenken en troost. Op 
deze zaterdag is de kerk van 11.00 tot 16.00 uur open voor iedereen om 
een geliefde te gedenken, een kaarsje aan te steken en kunt u de kunst 
bekijken. Op zondag 3 november zal een van de kunstwerken een rol 
spelen in de gedachtenisdienst. 

 
Wintertuin – Hortus Conclusus 
Mixed media op doek 
110x100 cm 
 

  



 

LEZING OVER MARC CHAGALL 
 
Op 11 december om 20.00 uur zal ds 
Anette Sprotte een lezing over de joods 
russische kunstenaar Marc Chagall  ( 
1887 – 1985) houden met als thema:  
“Op de vleugels van een schilderij”.  
Marc Chagall is één van de meest 
bekende  kunstenaars uit de 20e eeuw. 
Zijn stijl is niet te vatten in een 
bepaalde  stroming  uit de 
kunstgeschiedenis.   
 
Aan de hand van een aantal schilderijen 
zal Anette Sprotte iets vertellen over 
zijn  bewogen levensverhaal.  Hij 
schreef bij wijze van credo: “Ondanks 

alle moeilijkheden in deze wereld heb ik de liefde waarmee ik ben 
opgegroeid in mijn binnenste nooit opgegeven, net zo min als de belofte 
die in de liefde voor de mens besloten ligt. In ons leven is er, net als op het 
palet van de schilder maar één kleur die het leven en de kunst zin geeft, de 
kleur van de liefde.”  
 
Vervolgens zal Anette Sprotte nader ingaan op een aantal schilderijen van 
de cyclus Message Biblique die te zien zijn in het Musée National Marc 
Chagall in Nice. Daarin zien we dat hij op een eigen, kleurrijke en 
fantasierijke wijze Bijbelse verhalen vertelt.  
 
Ds. Anette Sprotte is predikante in Haarlem. 

 

  



 

KRUISWEGSTATIES IN DE GOEDE WEEK 
 
In de Goede Week is er werk te zien van kunstenaar Jouk Boon.  Het zijn 
bijzonder  - en actuele! – verbeeldingen van de kruisweg van  Christus. 

 
Jouk Boon  woont in Limbricht (bij Sittard) en 
heeft een Lutherse achtergrond en maakt werk 
rond verschillende thema’s. Een goede indruk 
ervan is te krijgen via zijn website: artbyjouk.nl. 
 
De schilderijen hebben zo hun plek in de kerk 
tijdens de oecumenische avondgebeden én ook  
bij de vieringen van de Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag. Op dinsdag 15 april zal Jouk zelf 
ook aanwezig zijn.  
 
Op Goede Vrijdag (18 april) en Stille zaterdag  
(19 april) is de kerk open  van 11.00 uur tot 

16.00 uur voor ieder die dit bijzondere werk nog eens goed wil bekijken. 
 

KUNST ROND PINKSTEREN 
 
Rond Pinksteren (zondag 8 juni) zal er in de kerk werk te zien zijn van de 
kunstenaar Dirk van der Vecht – bij ons geen onbekende! 

 
2-luik schilderij 
Acryl op linnen doek 
120 x 100; 70 x 100 
Kleurgebruik: grijs, 
bruin, wit 
 
 
 

 
Op zaterdag 7 juni zal de kerk van 11.00 uur tot 16.00 uur open zijn om 
deze kunst in ogenschouw te nemen, en in de pinksterviering op zondag zal 
het zeker een rol spelen. 
 



 

FILOSOFIECAFÉ 
 
Waarom is muziek voor ons zo belangrijk en op welke manier kun je dat onder 
woorden brengen? In drie avonden nemen twee muzikale filosofen, Erik 
Heijerman en Jos Kessels, ons mee om dit te onderzoeken. Hoe komt muziek 
voor ons tot leven en hoe kunnen we dat onder woorden brengen, via 
verbeelding, taal en metafoor?  
 
 

MUZIEK EN FILOSOFIE 1 
 
MUZIEK EN VERBEELDING - ERIK HEIJERMAN 
Donderdag 16 januari 2025, 20.00 uur 
 
Als wij naar muziek luisteren, dan wordt ons brein actief. Maar het brein 
registreert niet alleen maar klanken. Die klanken worden ervaren, ze 
betekenen iets voor ons. Wie naar muziek luistert, begeeft zich in een 
virtuele, muzikale ruimte waarbinnen de muziek tot leven komt en de 
klanken die we horen betekenis krijgen. Dit is alleen maar mogelijk omdat 
wij beschikken over (muzikale) verbeeldingskracht. ‘Muziek zit tussen je 
oren’ zou je kunnen zeggen, en dat betekent niet dat we ons iets inbeelden, 
maar dat we ons iets verbeelden.  Maar hoe werkt dat dan, en wat betekent 
het als we zeggen dat muziek datgene is wat we zich in de klanken die tot 
ons komen horen afspelen? 
 
Erik Heijerman (1956) is filosoof, wiskundige en musicus. Deze drie, maar 
de meeste van deze is de musicus. Hij studeerde klavecimbel aan het 
Brabants Conservatorium, zingt in de Domcantorij en begeleidt daar af en 
toe als organist ook de eredienst. Hij was werkzaam op de Internationale 
School voor Wijsbegeerte en als wiskundedocent. Samen met dr. Albert van 
der Schoot redigeerde hij twee bundels met muziekfilosofische 
beschouwingen: Welke taal spreekt de muziek (Budel, 2005) en Muziek zit 
tussen je oren (Budel, 2023). Hij geeft regelmatig lezingen en colleges over 
muziekfilosofie. 
 
  



 

MUZIEK EN FILOSOFIE 2 
 
MUZIEK EN TAAL – JOS KESSELS 
Donderdag 20 februari 2025, 20.00 uur 
 
Hoe kun je de ervaring van muziek beschrijven? Taal is niet in staat uit te 
drukken wat er met je gebeurt als je luistert naar muziek. Al zijn de klanken 
zelf nog zo duidelijk, je kunt je beleving ervan niet goed onder woorden 
brengen, net zomin als van dromen of van geuren en kleuren. Alles wat je 
erover zegt, klinkt flets. Het doet geen recht aan het bijzondere van je 
ervaring en aan je emotie. Toch is muziek te belangrijk om onbesproken te 
blijven. Zij is een grotere openbaring dan alle wijsheid en filosofie, vond 
Beethoven. Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn, schreef 
Nietzsche. 
Gelukkig staan ons naast de gewone taal nog andere uitdrukkingsvormen 
ter beschikking, zoals poëzie, beeldtaal en kunst. Die hebben een wijder 
bereik dan de gewone taal. Maar het gebruik daarvan veronderstelt een 
andere manier van denken over muziek en een andere opvatting van 
kennis. Die leiden tot een nieuwe harmonieleer waarmee het wel mogelijk 
is om uitdrukking te geven aan wat je beleeft in muziek. Taal geven aan 
muziek onderzoekt deze rijke vorm van muzikaal weten, waarover ieder 
mens van nature beschikt. 
 
Jos Kessels (1948) studeerde rechten en filosofie en werkte aanvankelijk als 
musicus, journalist en filosofiedocent. Hij schreef een proefschrift over 
kennistheorie en filosofieonderwijs en specialiseerde zich in de theorie en 
praktijk van het socratisch gesprek. Sinds 25 jaar leidt Kessels gesprekken 
en trainingen met managers en bestuurders in verschillende sectoren van 
de samenleving: gezondheidszorg, overheid, politie, onderwijs, banken. Hij 
werkt vanuit bureau Eidoskoop, dat zich toelegt op onderzoek en 
ontwikkeling van ideeën. Kessels publiceerde bij Boom onder meer Geluk 
en wijsheid voor beginners (zesde druk 2012), Vrije ruimte (vijfde druk 
2013), Spelen met ideeën (2012), Scholing van de geest (2014) en Het 
welgetemperde gemoed (2019) en Taal geven aan muziek (2023). 
  



 

MUZIEK EN FILOSOFIE 3 
 
MUZIEK EN METAFOOR – ERIK HEIJERMAN 
Donderdag 20 maart 2025, 20.00 uur 
 
Praten over muziek is niet eenvoudig. We komen uit een concert, en zeggen 
tegen elkaar: ‘het was prachtig’. Daarmee wordt dan een ervaring van een 
uur (of meer) luisteren samengevat. Zodra je gaat vragen ‘waarom was het 
prachtig?’ dan wordt het moeilijk. Het ontbreekt ons vaak aan taal om een 
muzikale ervaring onder woorden te brengen. ‘Hoe spreek je over muziek?’ 
vroeg Vestdijk zich in een mooi opstel over dat onderwerp al af. Deze avond 
zullen we zien hoe belangrijk het gebruik van metaforen is bij het spreken 
over muziek. Welke metaforen zijn daarvoor het meest geschikt? Stel dat 
we het over een ‘droevige melodie’ hebben. Is dat dan een metafoor, of 
beschrijven we letterlijk wat we horen? 
 
Over Erik Heijerman: zie hiervoor, bij ‘muziek en filosofie 1’. 
  



 

LUTHER EN BACH, EN  ANDERE MUZIKALE EVENEMENTEN  
 
Ook komend seizoen staan Luther en Bach centraal in ons programma. In 
2024 is het 500 jaar geleden dat Martin Luther zijn collectie liederen schreef. 
En 2oo jaar later componeerde Johann Sebastian Bach zijn jaargang 
koraalcantates. We hebben een aantal nieuwe muzikale evenementen op het 
programma staan! 
 

CHORAL EVENSONG 
 
Net als voorgaande jaren zijn er ook voor deze periode twee Choral 

Evensongs gepland op de zondagavond / middag in de Lutherse kerk. De 

Choral Evensong is een avondgebed in de stijl van de anglicaanse kerk. Een 

viering waarin de gezongen liturgie een heel belangrijke rol speelt: 

koorzang en samenzang.  

 

De data zijn: 6 oktober 2024 om 18.30 uur en 2 maart 2025 om 15.30 uur.  

 

Aan de Choral Evensong van 6 oktober 2024 zal medewerking worden 

verleend door de Lutherse Cantorij Woerden o.l.v. Jeroen de Haan, tezamen 

met organist Sander van den Houten. Ook tijdens deze Choral Evensong zal 

het Nederlandstalig Magnificat & Nunc Dimittis van Jeroen de Haan 

centraal staan. Hiermee wordt de drieluik rondom dit uniek Nederlandstalig 

werk afgesloten (zie ook Lutherse Cantorij Woerden).  

 

Ook op 2 maart 2024 verleent de Lutherse Cantorij Woerden o.l.v. Jeroen de 

Haan haar medewerking verlenen. 

 
 
 

  



 

LEREN VAN LUTHER: GELOOF ALS BEVRIJDING 
 
Ergens in de begintijd van zijn ‘reformatorische wending’, rond 1517, 
verandert Luther  de schrijfwijze van de familienaam Luder in ‘Luther’, 
verwijzend naar het Griekse woord voor ‘bevrijde’ (Eleutherios). 
Wat betekende dat voor hem? En wat was voor hem de betekenis van de 
beelden die hij daarbij gebruikt, zoals ‘reiniging’, ‘verlossing/loskoping’, 
verzoening’, ‘vrijspraak’? 
 
In vier bijeenkomsten, afwisselend in de Lutherse kerk in Utrecht en de 
Lutherse kerk in Woerden, gaan we met Lutherse theologen op zoek naar 
het denken van Luther hierbij én de betekenis van de oude beelden voor nu.  
 
Het programma ziet er uit als volgt: 
Dinsdag 19 november, Utrecht: 
Reformatorische wending. Wat 
waren de belangrijke momenten bij 
de radicale wending in zijn geloof en 
leven? 
Dinsdag 17 december, Woerden: 
Bevrijding als vergeving van schuld 
en ongerechtigheden. Waarin  zijn 
Luthers ideeën rond vergeving 
anders dan in de calvinistische 
theologie? En waarom kan 
vergevend loslaten van wrok 
heilzaam zijn voor jezelf? 
Dinsdag 14 januari, Utrecht: 
Bevrijding als reiniging van wat ons 
leven en samenleven vergiftigt. 
Wat bedoelde Luther met ‘reiniging door het bloed van Christus’, en wat  
betekent dat waar onze leven of onze samenleving snakt naar reiniging en 
heling? 
Dinsdag 4 februari,  Woerden: Bevrijding als losmaking van wat ons 
bindt. Wat hebben Bijbelse beelden rond loskoping uit slavernij te zeggen  
over dat waaraan we zelf gebonden zijn of over hoe mensen worden  
beknot door wat als ‘normaal’ geldt. 
 



 

De docenten/gespeksleiders: ds. Susanne Freytag, ds. Margo Jonker, ds. 
Willy Metzger, ds. André van der Stoel, drs. Elsa Aarsen-Schiering, mw. 
Carry Nijland ba, dr. Theo van Willigenburg (tevens cursus-coördinator). 
 
Aanmelding: bij ds. Hetty Brederoo, ds.jhbrederoo@gmail.com, 
064346263 of bij ds. Hester Radstake, dominee@lutherswoerden, 
06822322909. Kosten: € 20,00 inclusief reader. 
 
Online volgen kan op: 21 januari, 11 februari, 11 maart en 18 maart na 
aanmelding via: lerenvanluther@gmail.com.  
 
Alle bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
 

ADVENT-ZANGDAG  

Op zaterdag 30 november van 10.00 uur tot ongeveer 15.30 uur is er een 
zangdag in de Lutherse kerk onder leiding van Hester Radstake en Jeroen 
de Haan.  

De zaterdag voor eerste Advent gaan we in de 
kerk vooruitkijken naar de adventstijd en de 
liederen die daarbij horen.  

Om 10.00 uur bent u welkom voor koffie of thee. 
Van 10.30 uur tot 12.00 uur gaan we met elkaar 

zingen, gewoon eenvoudig eenstemmig met elkaar rond het orgel liederen 
uit het liedboek zingen. Van 12.00 uur tot 13.00 uur is er een lunch en 
kunnen we elkaar ontmoeten. Van 13.00 uur tot 14.30 gaan we vervolgens 
een aantal liederen instuderen voor de aansluitende vesper. Hier zullen ook 
meerstemmige liederen ingestudeerd worden. Om 15.00 uur besluiten we 
de dag met een korte vesperviering. 

In verband met de voorbereiding en catering is het fijn als u zich aanmeldt 
via activiteitenlutherswoerden@gmail.com. 
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FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS 
 
Na enkele jaren wordt het weer opgepakt 
en wel op zondagmiddag 22 december, 
aanvangstijd: 16.30 uur. Deze keer in de 
Lutherse kerk.  
 
Medewerking wordt verleend door de 
cantorij van de Dorpskerk in Pijnacker 
onder leiding van Jeroen de Haan. Organist 
is Bartjan Geleijnse. 
 

Een Festival of Lessons and Carols heeft zijn  roots in een Engelse  traditie 
van meer dan honderd jaar geleden. Toen is het begonnen in King’s College 
in Cambridge. Lezingen (lessons) en liederen (carols) worden afgewisseld. 
 
 

ZINGEN MET LUTHER EN BACH 

In 2024 is het 500 jaar geleden dat Martin Luther de meeste van zijn 
kerkliederen schreef en de eerste drie gezangbundels met protestantse 
liederen werden uitgegeven. Het is ook precies 300 jaar geleden dat Johann 
Sebastian Bach zijn jaargang koraalcantates schreef, gebaseerd op de oude 
liederen van Luther en zijn tijdgenoten.  

Op deze zangmiddag - op zaterdag 15 februari 2025 - wordt een aantal 
liederen die Bach bewerkte tot koraalcantates verkend, toegelicht en 
gezongen. De middag is een soort proeverij van wat er in de eeuwen met 
lutherse liederen gebeurd is.  



 

De middag wordt verzorgd door Lydia Vroegindeweij van Stichting 
Kerkmuziek Netwerk, in samenwerking met Jeroen de Haan en Hester 
Radstake. 

Van 13.30 uur tot 16.30 uur wordt er gezongen: eenstemmig, meer-
stemmig, met uitleg, wetenswaardigheden, anekdotes; met mini-
workshops waarin delen van een koraalcantate worden uitgeplozen in tekst 
en muziek; oude en nieuwe Lutherliederen worden bekeken en gezongen. 
Aansluitend is er een vesper als afsluiting van de middag. 

Iedereen die van zingen houdt en meer wil weten over Bach en Luther en 
hun muziek is van harte welkom! Aanmelden kan via 
activiteitenlutherswoerden@gmail.com. 
 
Meer informatie: https://www.l500b300.nl/zangmiddag/ 
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VIERINGEN EN ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD 
 

KOFFIE MET NOTEN 
 
Een activiteit die al heel wat jaren loopt. Elke eerste woensdag van de 
maand, in de kerk. Vanaf half tien staat de koffie klaar, en vanaf tien uur tot 

(ongeveer) half twaalf 
wordt er gezongen, 
bekend en onbekende 
liederen. Doorgaans zijn 
de liederen uitgekozen 
rond een bepaald thema, 
vaak  verbonden met de 
tijd van het jaar. 

Halverwege wordt het even onderbroken voor een tweede kopje koffie. Er 
is gesprekleiding, en er wordt gezorgd voor passende muzikale 
ondersteuning 
 
Soms vraagt een lied om wat toelichting, rond de melodie of rond de tekst. 
Maar dan gaat het zeker niet om uitgebreide ‘technische’ beschouwingen. 
Altijd is er na het zingen ruimte voor gesprek. De ene keer roept een lied 
herinneringen op, dan weer komt er een wat kritische noot, soms wordt er 
smakelijk gelachen en een andere keer weer ontstaat er een intens gesprek 
over wat iemand persoonlijk heel erg raken kan. Altijd wordt er gezorgd 
voor een ‘veilige’ omgeving waarbinnen – als het zo uitkomt -  blijde én 
verdrietige dingen met elkaar gedeeld kunnen worden. 
 
Kortom: ontmoetingen  met verschillende aspecten. Ontmoeting, aandacht 
voor elkaar, aandacht voor liturgie en voor het lied dat we zingen. 
Er is een aantal min of meer ‘vaste’ aanwezigen, van binnen én van buiten 
de Lutherse gemeente. Anderen komen zo nu en dan binnenvallen. En 
natuurlijk is ieder die denkt: dat wil ik wel eens meemaken! van harte 
welkom…. 
 
Voor het seizoen  2024 – 2025 zij de data: woensdag 4 september, 2 
oktober, 6 november, 4 december, 8 (!) januari, 5 februari, 5 maart, 2 
april, 7 mei en 4 juni.  



 

 

KLEINE ‘PELGRIMAGE’ NAAR ZEGVELD 
 
Zoals  velen weten, aan de Milandweg 5 in Zegveld, bij het huis van ds. 
Pieter Masmeijer, staat de kleine Grieks-Orthodoxe kapel. Deze kapel is 
ingewijd in 2014. Ook dit jaar willen we weer met ieder die dat aanspreekt 
(én natuurlijk ook iedereen die eigenlijk best nieuwsgierig is!) op een 
zondagmiddag naar Zegveld gaan. We hopen er op zondag 29 september 
te arriveren rond 15.30 uur. Dan is er een korte viering, voor ieder die daar 
belangstelling voor heeft is er uitleg over de inrichting en betekenis van zo’n 
kapel,  en over de vele ikonen die er te zien zijn. En natuurlijk is er ruimte 
voor ontmoeting met een drankje en ‘iets erbij’… 

 
Hoe er te komen? Er zijn vele 
mogelijkheden. Een ‘echte’ pelgrimage 
betekent natuurlijk: een flinke wandeling. 
Maar het kan ook per fiets, rechtstreeks of 
met een mooie ‘omweg’, En tenslotte 
blijft een rit met de auto natuurlijk ook 
mogelijk. 
 
Om te weten op hoeveel personen we 
kunnen rekenen (en het nodige te 
coördineren  rond de verschillende 
vormen van pelgrimeren (vertrektijden, 
routes, carpoolen) is aanmelden via 
activiteitenlutherswoerden@gmail.com 
wel even nodig.  
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OPEN MONUMENTENDAG EN MIDDAGCONCERT CANTORIJ 
 
In 2024 vindt de jaarlijkse Open monumentendag plaats op zaterdag  14 
september. Overal in Nederland – en ook in Woerden – zijn dan diverse 
monumentale gebouwen open, waaronder ook kerken. Ook dit jaar doen 
we met de Lutherse kerk weer mee, en we zijn open vanaf 10.00 uur. We 
zeggen ook nu maar weer: neem de kans waar vrienden, bekenden, buren, 
familie iets te laten zien van de kerk, en iets te laten horen van het 
bijzondere verháál van deze kerk! 
 
Als vanouds zal deze dag worden afgesloten met een concert dat 15.30 uur 
begint, waarbij u de Lutherse Cantorij Woerden onder leiding van Jeroen de 
Haan zult horen met het Nederlandstalige Magnificat en Nunc Dimittis van 
onze cantor-organist Jeroen de Haan. Zijn Haagse collega-organist Sander 
van den Houten begeleidt de cantorij. 
 
Dit najaar extra aandacht voor dit unieke Nederlandstalige werk, dat zowel 
tijdens dit concert [op Open Monumentendag] klinkt en dat de cantorij ook 
eind deze maand gaat opnemen voor publicatie. Verder spelen beide 
organisten muziek voor twee orgels.’ 
 
De Open Monumentendag is tevens de aftrap van de ‘Sponsoractie 
Dakrenovatie’. Meer informatie treft u achterin dit boekje.  
 

DIACONAAL PROJECT 
 

De diaconie van de Lutherse Gemeente ontplooit 
naast de ‘lopende zaken’  een beperkt aantal 
activiteiten. Voor grotere projecten is er een 
uitstekende samenwerking met de diaconieën van  de 
andere gemeenten in Woerden. Maar eens per jaar is 
er enkele weken aandacht voor een speciaal project, 
soms iets van ‘verder weg’, soms  iets van ‘dichter bij’. 

Het gaat hierbij uiteraard om het inzamelen van geld, maar tegelijk zeker 
ook om aandacht te vragen voor het betreffende project. Dit jaar zal de 
focus liggen op  Stichting Leergeld Groene hart’.  
Deze stichting zet zich in voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen in de 
gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden. 



 

Deze kinderen dreigen buiten de boot te vallen omdat er niet genoeg geld is 
voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. De missie is dat elk kind kan 
meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij! 
 
Zij richten ons op kinderen tussen 4 en 18 jaar oud. Bijvoorbeeld door 
schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging te 
betalen. Zij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen 
nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen. ze 
werken hiervoor samen met onder andere De Terugwinning (voor de 
fietsen) en Stichting Jarige Job (voor de verjaardagsboxen). 
 
In de zondagse vieringen zal er aandacht zijn voor het project op de 
zondagen  29 september en 6, 13 en 20 oktober.  
 

KERK OP SCHOOT 
 
Vieringen gericht op de allerjongsten! Het loopt al enkele jaren, en zal ook 
nu weer afwisselen in de Kruiskerk en in de Lutherse kerk plaatsvinden, 

steeds op de laatste zondag van de 
maand. Dominee Beer heeft weer zijn 
vaste rol, en gedurende een half uurtje is 
er een speelse vorm van vieren 
uitgedacht voor de jongste kinderen. Er is 
het nodige te horen en te zien, er wordt 
gezongen en gespeeld, en na afloop is er 
tijd en ruimte  voor wat lekkers, drinken 
en om nog even te spelen en na te 
praten. 
 
 

Kerk op schoot wordt gehouden ná de regulieren zondagmorgenviering. 
Daarom: als het in de Kruiskerk plaatsvindt, dan begint het om half twaalf, 
en als het in de Lutherse kerk plaatsvindt begint het om half één! 
  



 

SINT MAARTEN 
 

Op zaterdag 9 november wordt er  met de kinderen weer Sint Maarten 
gevierd. Het zal allemaal ook dit jaar weer gaan op de bekende manier: een 
gezellig feestje met het verhaal van Sint Maarten  en zijn jas, En natuurlijk 
horen de pannenkoeken erbij en gaan we met onze lampionnetjes op stap… 
Die lampions zullen we tijdens een kinderkerk op een zondag daarvóór 
maken, maar de kinderen mogen  er natuurlijk zelf ook een meenemen. 
En…. het is natuurlijk extra leuk als er heel veel kinderen zijn. Dus: neem 
vooral vriendjes en vriendinnetjes mee!  
 
Hoe laat begint het allemaal? Dat zullen we op tijd laten weten! 
 

ADVENTSLUNCH 
 

Ook weer zo’n  activiteit die zich in 
behoorlijk populariteit mag verheugen 

en dus ook elk jaar terugkeert. Deze 
keer is als datum gekozen: zondag 8 
december, de tweede zondag in de 
adventstijd. Het zal weer gaan als 
andere jaren: op zondag-morgen 
zijn de tafels in de kerk al weer 
gedekt voor de lunch, en na de 
dienst is het: aanschuiven voor een 

informele en gezellige lunch. Met plek 
voor jong en oud! Verdere aanbeveling 

lijkt overbodig…. 



 

Hierbij is het natuurlijk wel even belang om je vooraf aan te melden 
(activiteitenlutherswoerden@gmail.com).  De tafels moeten worden 
gedekt, er moet worden ingekocht, enzovoorts, enzovoorts. En inderdaad, 
dat gaan natuurlijk niet voor niks! Maar toch wordt er geen prijskaartje 
aangehangen. Wél  gaat na afloop ‘de pet rond’ – en de ervaring leert dan 
zo na aftrek van de gemaakte kosten er nog wel het nodige overblijft waar 
de diaconie een goede bestemming aan zal geven.  
 
ASWOENSDAGVESPER 

 
De Aswoensdag vormt het begin van 
de veertigdagentijd, de tijd van inkeer 
en verstilling, van vasten wellicht, 
naar Pasen. Op woensdag 5 maart 
om 19.30 uur is de jaarlijkse 
aswoensdagvesper.  
 
U kunt de gedroogde buxustakjes van 
afgelopen Palmzondag meenemen. 

Deze worden voorafgaand aan de viering verbrand en de as dient dan 
vervolgens voor de askruisjes. In de viering beleven we het bijzondere 
ritueel van getekend worden met een askruis, symbool voor onze kleinheid 
en vergankelijkheid. We gaan met passende lezingen en liederen, een korte 
overdenking, stilte en ritueel de veertigdagen in.  
 
Deze viering vormt ook de ‘opmaat’ voor de wekelijkse oecumenische 
avondgebeden, alle woensdagen in de veertigdagentijd. 
 

OECUMENISCHE AVONDGEBEDEN  
 
Net zoals voorgaande jaren zijn er in de veertigdagentijd én in de goede 
week weer oecumenische avondgebeden. Ze worden georganiseerd door 
een werkgroep met leden uit verschillende Woerdense kerken, onder 
auspiciën van de Raad van Kerken in Woerden.  Ook nu zullen deze 
avondgebeden weer gehouden worden in de Lutherse kerk. De aanvangs-
tijd is 19.00 uur, en zo’n avondgebed duurt ongeveer een half uur. 

mailto:activiteitenlutherswoerden@gmail.com


 

De opzet is: een korte viering met een lezing, 
enkele liederen, gebeden, stilte, een passende 
muzikale bijdrage. Er wordt elke jaar een  
bepaalde ‘thematische lijn’ gezocht die alle 
avondgebeden met elkaar verbindt.  
 
De avondgebeden in de goede week (14, 15 en 
16 april) zullen een bijzonder karakter dragen, 
mede door de aanwezigheid van de 

Kruiswegstaties van Jouk Boon. Zie de info daarover elders in dit 
activiteitenprogramma! 
 
Voor een  - langzaam maar zeker groeiende? – groep mensen uit de 
verschillende kerken lijken deze avondgebeden betekenisvol te zijn op hun 
weg door de veertig dagen heen.  Betekenisvol is zeker ook hoe mensen uit 
de verschillende kerken elkáár ontmoeten. 
 
De data zijn: woensdag 12, 19 en 26 maart, 2 en 9 april, en in de goede 
week: maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april. 
 

PALMPAASONTBIJT 
 
Pasen valt in 2025 op 20 april 
en een week daarvóór, op 
zondag 13 april, is het dus 
Palmpasen, die bijzondere 
zondag die wel twee 
gezichten lijkt te hebben (en 
daarmee in ieder geval ook 
twee kléuren!) 
 
De dienst zal dan – buiten, 
vóór de ingang van de kerk - 
weer beginnen met de 
feestelijke intocht, waarbij de 
kinderen met hun 
palmpaasstokken een 



 

hoofdrol spelen. Vooraf zullen zij dus in ieder geval druk zijn met het máken 
van die palmpaasstokken! 
 
Ze moeten er dus vroeg zijn! Maar dat is geen 
probleem, want om 09.00 uur beginnen we met 
jong en oud weer met een gezamenlijk ontbijt: de 
tafels zijn daarvoor dan weer gereedgemaakt in de 
kerk. En tijdens het afruimen daarna, waarbij als 
altijd vele handen licht werk maken, kunnen de 
kinderen  aan de slag . En…. hoe meer kinderen er 
zijn, hoe mooier het wordt natuurlijk! 
 
Wel even aanmelden voor het ontbijt: 
activiteitenlutherswoerden@gmail.com!  
 

GESPREKSKRINGEN 
 
Binnen de Lutherse gemeente Woerden zijn er enkele gesprekskringen. 
Deze kringen hebben een vaste groep deelnemers en komen regelmatig 
(doorgaans maandelijks) bij elkaar. Momenteel zijn er twee kringen actief. 
Eén ervan komt ’s middags bijeen, de andere ’s avonds.  
 
De gespreksthema’s worden door de kring zelf bepaald. Het kan gaan over 
een boek, over Bijbelwoorden, over actuele thema’s…. 
 
Uiteraard zijn nieuwe deelnemers  van harte welkom. Maar het is wel zo dat 
het karakter van zo’n kring als gesprékskring én de plaats van samenkomst 
(bij een van de deelnemers thuis) maken dat een kring niet té groot kan 
worden.   
 
Vragen hierover? Of belangstelling om mee te doen? Misschien ook ideeën 
om een nieuwe kring op te zetten? Geef het aan bij Joke of Jan Compagner, 
via activiteitenlutherswoerden@gmail.com. 
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ANNAKAPEL 
 
Elke dag, van maandag tot en met zaterdag, in de Annakapel (aan de 
Nieuwstraat, bij de achterzijde van de kerk) open. Van - ongeveer – 09.00 
uur tot  - ongeveer – 17.00 uur. 
 
En stil en sfeervol plekje om even binnen te lopen, een kaarsje aan te 
steken, misschien iets in het voorbedenboek schrijven, of zomaar, even 
zitten en stil zijn … 
 
 
  



 

LUTHERSE CANTORIJ WOERDEN 

De Lutherse Cantorij Woerden staat onder leiding van Jeroen de Haan en 

heeft een gelijkmatige bezetting van bassen, tenoren, alten en sopranen. 

Elke maandagavond van 20.00-22.00 uur wordt er gerepeteerd. Al decennia 

lang verleent de cantorij ongeveer tien keer per jaar haar medewerking aan 

een dienst. Vaste onderdelen zijn dan een antifoon rondom de te zingen 

eerste psalm en een motet bij het gelezen evangelie. Soms zingt de cantorij 

een deel van de uitgebreide avondmaals- of doopliturgie.  

Ook geeft zij medewerking aan de Choral Evensong en de kerstnachtdienst 

in de Lutherse Kerk. Zo wil zij de gemeentezang ondersteunen en lutherse 

liturgische traditie versterken. Ter afsluiting van Open Monumentendag in 

Woerden geeft de cantorij ook dit jaar weer - traditiegetrouw - een 

middagconcert. Op zondag 6 oktober verzorgt de cantorij het liturgische 

gedeelte van de Choral Evensong samen met organist Sander van den 

Houten.  

 

Video-opname : In het najaar 2024 is er speciaal aandacht voor 

Nederlandstalig Magnificat & Nunc Dimittis (2021) van onze cantor-dirigent 

Jeroen de Haan. Dit uniek Nederlandstalig werk klinkt zowel tijdens het 

concert op Open Monumentendag als tijdens de Choral Evensong van 6 

oktober, en de cantorij gaat dit werk ook eind september opnemen voor 

publicatie. 

  



 

Projectlid worden bij bijzondere diensten zoals de Evensong? Neem dan 
contact op met Lammie Bruin of Jeroen de Haan. Tijdens de eerste twee 
repetities proeft u van de muziek, de aanpak en de sfeer. Als het van beide 
kanten bevalt, betaalt u daarna contributie voor elke bijgewoonde repetitie. 
Gun uzelf de bijzondere ervaring van het samen zingen en muziek maken in 
de prachtige ruimte van de Lutherse Kerk. Zie verder 
www.lutherswoerden.nl/vieringen . 
  

KINDERKERK 
 
Tijdens de diensten in onze 
Lutherse Gemeente is er ook 
plek en aandacht voor de 
kinderen door middel van 
kinderkerk. De kinderen 
beginnen de dienst samen 
met de gemeente in de kerk 
en voorafgaand aan de 
lezingen houdt de predikant 

een kindermoment waarna de kinderen naar boven gaan. Tijdens de 
kinderkerk maken wij gebruik van het magazine Kind Op Zondag, we lezen 
het verhaal, we praten hier met elkaar over en aansluitend maken wij een 
bijpassend werkje of spelen we bijvoorbeeld een rollenspel. Voor de zegen, 
of bij een avondmaalsdienst voor het avondmaal komen de kinderen weer 
terug in de kerk. 
 
In de diensten die onze eigen predikant ds. Hester Radstake voorgaat is er 
kinderkerkleiding ingeroosterd. U kunt op onze website het dienstrooster 
vinden. Wanneer u/je  op een andere zondag met kinderen wilt komen kunt 
u contact opnemen met Bernice (zie het nummer hieronder). Dan zorgen 
wij dat er kinderkerkleiding aanwezig is. Dit mag ook via de kinderkerk-app 
aangegeven worden. Ook kleine kinderen zijn welkom mee te gaan tijdens 
de kinderkerk. Er is een box en speelgoed aanwezig. 
 
  



 

Activiteiten door het jaar heen zijn onder andere: 

• Medewerking door de kinderen aan het diaconaal project in oktober. 

• Advent/Kinderkerstfeest 

• Palmpasen en Pasen 
 

Het team van de kinderkerk bestaat uit: Gertrude de Regt, Maarten van 
Ansenwoude, Melanie Meesters, Selma van Olffen en Bernice Smith-
Janssen (contactpersoon Tel. nr. 06-30501682, Email: 
bjajanssen@hotmail.com) 
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ANDERE ACTIVITEITEN IN DE LUTHERSE KERK 
 
 

CULTURE RUN 
 
De Lutherse gemeente stelt op zondagmiddag 13 oktober het kerkgebouw 
open voor de Culture Run. Een mooie gelegenheid om onze monumentale 
schuilkerk te presenteren aan de Woerdense samenleving. In de kerk wordt 
er overigens niet gerend maar gewandeld.  
 
Wat is de Culture Run? Bij de Culture Run wandel of ren je 5 of 10 kilometer 
(of 15 km hardlopen) lang dwars door de binnenstad van 
Woerden en daar buiten. Je komt langs en door 
allerlei verrassende plekjes, monumentale en 
culture hotspots. Ook waar je normaal gesproken 
niet zomaar komt. Verken op een sportieve wijze 
de Woerdense binnenstad! 
 
Voor meer informatie: 
www.culturerunwoerden.nl 
 
 

KLOOSTER KLASSIEK 
 
Door Het klooster wordt ook dit seizoen weer een aantal concerten-op-
zondagmiddag georganiseerd met de Lutherse kerk als locatie. Deze 
concerten beginnen steeds op 15.00 uur. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Zondag 20 oktober: Martin van Hees (gitaar) en Floor Le Coultre (viool); 
muziek van Arvo Pärt, Astor Piazolla en Nicolo Paganini. 
Zondag 17 november: Jeroen de Groot en Mischa Bezwerkny (viool). Het 
wordt genoemd: een viool-duel met zorgvuldig geselecteerde klassieke 
stukken. 
Zondag 9 januari: Ut Kwintet: Gita Vate (dwarsfluit), Anai Telletxea (hobo), 
Salome Etter (klarinet), Oscar Schmidt (hoorn) en Mattias As (fagot); 
muziek van Bach, Mozart, Manuel de Falla en anderen. 

http://www.culturerunwoerden.nl/


 

Voor verdere informatie, entreeprijzen en kaarten: zie de website van Het 
Klooster: www.kloosterwoerden.nl.  
 
 
 
 
 
 
 

HAITSMALEZING  
 
Het is een goede traditie dat de Stichts-Hollandse Historische Vereniging 
(SHHV) elk jaar in de Lutherse Kerk een lezing verzorgt, de zogenaamde 
Haitsmalezing (Dr. Jacob Haitsma was een predikant die in het Woerdense 
in de vorige eeuw nogal wat heeft betekend -  op internet is daarover wel 
het nodige te vinden!). 

 
In 2024 vindt de Haitsmalezing plaats op 
woensdag 20 november, aanvang 20.00 uur. 
Het zal gaan  over het ‘Placcaat van 
Verlatinghe’ uit 1581. Velen zullen daarbij 
meteen (ongeveer)  weten waarover dat gaat. 
Voor anderen is het misschien wel een groot 
vraagteken. In béide gevallen is het bijwonen van 
deze lezing een aanrader! 
Drs. Ton van der Schans uit Bodegraven, 
historicus, docent aan de Driestar (PABO) in 
Gouda zal de Haitsmalezing verzorgen. Hij geldt 
als een expert met betrekking tot het ‘Placcaat’. 

 
Er is koffie en thee, en de avond zal tot ongeveer 22.25 uur duren. U bent 
dus welkom! 

http://www.kloosterwoerden.nl/
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